


Dit is mijn laatste stukje voor het PGE-kerkblad. En dat is niet alleen omdat dit de laatste editie van het PGE-
kerkblad is, maar ook vanwege de financiéle en organisatorische verzelfstandiging van Emmaus is het logisch dat
ik vanaf 1 september alleen nog maar binnen Emmaus werk. Dat is best bijzonder. Want wie had dat 6 jaar
geleden, toen ik hier als predikant begon, kunnen denken. Ik in ieder geval niet. Zes jaar geleden was Emmaus een
samenwerkingsverband van de PGE, de Lutherse gemeente, Vrijzinnig Ede en de parochie. Voorgangers uit de
verschillende kerken kwamen in Emmaus, er was maandelijks overleg tussen de voorgangers. ledereen voelde
zich in meerdere of — toch ook — mindere mate betrokken bij de Gezamenlijke Kerken in de Rietkampen. In de
afgelopen jaren haakten de Luthersen af en hielden de Vrijzinnigen op te bestaan.

Maar daar kwam een nieuwe en hechtere band met de PGE voor in de plaats. Zo gingen we aan alle kanten
nadenken over de toekomst, over hernieuwde samenwerking en zelfs teamvorming van predikanten. Hoe anders
kan het gaan..In zekere zin dan. Want, ja, het klopt: De PGE is straks geen onderdeel meer van Emmaus en in die
zin zijn we formeel noch bestuurlijk noch inhoudelijk bij elkaar betrokken. Maar persoonlijk zou ik het
buitengewoon jammer vinden als de contacten die in de afgelopen jaren zijn opgebouwd nu dan ook per 1
september doorgesneden zouden worden. Alsof we elkaar niet meer zouden willen kennen, niets meer samen
zouden willen doen en niet meer op elkaar betrokken zouden willen zijn. Alsof we niet van elkaar zouden kunnen
leren, niet meer samen zouden kunnen werken en niets meer voor elkaar zouden kunnen betekenen.

Kerk-zijn betekent voor mij dat je over de muren heen kijkt en niet alleen maar met jezelf bezig bent. Je kijkt naar
de maatschappelijke omgeving: wat gebeurt er, wat is er nodig, waar kunnen we dingen samen doen, waar
kunnen we elkaar ondersteunen. Datzelfde geldt ook voor de andere geloofs-gemeenschappen (waaronder
kerken en de moskee) in je omgeving. Waar herkennen we elkaar in? Wat is jullie drijfveer? Wat kunnen we samen
doen, waar kunnen we samen vieren. Dat is natuurlijk het uitgangspunt van een oecumenische gemeenschap:
overstijgend, samen, horizon verbreden. En ik hoop, en ga er gemakshalve ook maar van uit, dat dat voor de PGE
net zo geldt.

Natuurlijk begrijpt iedereen dat de komende maanden veel in en aan de eigen kerk gewerkt moet worden. Maar
zo gauw alles weer een beetje op orde is en iedereen gewend is aan de nieuwe structuur zou mijn wens voor
zowel Noord als Zuid als Emmaus zijn: Zoek elkaar en laat elkaar niet los. En hopelijk is dit stukje dan ook niet mijn
laatste bijdrage aan de PGE.

Ds. Jan-Peter Prenger
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Kerkdiensten augustus 2023

Zondag 6 augustus

locatie aanvang voorganger opmerking

Moorderkerk (in De Open Hof) 10.00 uur Gezamenlijke PGE Dienst
Beatrizkerk {in De Open Hof) 10.00 uur Gezamenlijke PGE Dienst

De Open Hof 10.00 uur Ds. Agnés Gilles Gezamenlijke PGE Dienst
Taborkerk {in Lutherse kerk) 10.20 uur Gezamenlijke dienst met de ELG
Kerkelijk Centrum Emmais 10.30 wur Zangviering onder lefding van mevrouw Tanja Taaie
Gereformeerde kerk Harskamp 10.00 uur Kapt. J. van Dijk

Zondag 13 augustus

locatie aanvang VOOrganger

Moorderkerk (in Beatrixkerk) 10.00 uur Gezamenlijke PGE Dienst
Beatrixkerk 10.00 uur Ds. A. Nicolai Gezamenlijke PGE Dienst
De Open Hof (in Beatrixkerk) 10.00 uur Gezamenlijke PGE Dienst
Taborkerk 10.00 uur Ds. Gerben H, Westra

Kerkelijk Centrum Emmaiis 10.30 uur Zangviering onder leiding van mevrouw Tanja Taaie
Gereformeerde kerk Harskamp 10.00 uur Ds. \.P. Koning

Zondag 20 augustus

locatie aanvang voorganger

Noorderkerk (in Openluchttheater) 10.00 uur Oec. Heideweekviering Gezamenlijke PGE Dienst
Beatrixkerk {in Openluchttheater) 10.00 uur Oec. Heideweekviering Gezamenlijke PGE Dienst
De Open Hof (in Openluchttheater) 10.00 uur Dec. Heideweekviering Gezamenlijke PGE Dienst
Taborkerk 10.00 uur Ds. Wietske Tinga

KC Emmais (in Openluchttheater) 10.00 uur Qec. Heideweekviering Gezamenlijke PGE Dienst
Gereformeerde kerk Harskamp 10.00 uur Ds. J. Eldering-Schenkel

Zondag 27 augustus

locatie aanvang VOOrganger

Beatrixkerk 10000 uur Mevr, Heidi Koster

De Open Hof 10.00 uur Ds. Agnés Gilles

Taborkerk 10.00 uur Ds. Gerben H. Westra

Kerkelijk Centrum Emmais 10.30 uur Pt. Hans Lucassen

Gereformeerde kerk Harskamp 10.00 uur Ds. T. Volgenant-Beima Laatste dienst in ons kerkgebouw
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06- 26945994

TEAM
UITVAART

06 augustus - le collecte Diaconie Algemeen

- 2e collecte Diaconie Wijkwerk

- le collecte Kerk Wijkwerk

- 2e collecte Kerk in Actie — Ghana
20 augustus - le collecte Diaconie Meet Inn

- 2e collecte Diaconie Wijkwerk

- le collecte Diaconie Quotum

- 2e collecte Diaconie Wijkwerk

13 augustus

27 augustus

De volgorde van le en 2e collecte kan afwijken, maar
de doelen niet, behalve de 2e collectes.

6 augustus — Diaconie Algemeen

De eerste collecte is voor de plaatselijke diaconie (PGE)
en bestemd voor de dekking van algemene
(organisatie)kosten voor de ondersteuning van
diaconale activiteiten.

13 augustus — Kerk in Actie — Ghana, Een sterke kerk op
een kwetsbare plek.

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het
noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is
het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die
niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook
investeren in contacten met moslims.

Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk
leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders
hiervoor op.

Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een
praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven.

Meer lezen kerkinactie nl/kerknoordghana

20 augustus — Meet Inn

De eerste collecte is voor het plaatselijke diaconaal doel
de "Meet-Inn". De Meet-Inn heeft een diaconale
opdracht om namens de kerken hulp te bieden aan
mensen die moeilijk voor zichzelf kunnen opkomen.

Door haar gastvrije ondersteuning weet een groep
mensen de weg naar Meet-Inn te vinden. De Meet-Inn
dankt haar voortbestaan aan de kerken en haar
vrijwilligers.

Steun de Meet-Inn met een gift maar blijf het ook
steunen met gebed en vrijwilligerswerk.

27 augustus — Diaconie Quotum

De eerste collecte is voor het landelijk diaconaal werk
van de PKN in Utrecht. De landelijke Protestantse Kerk
in Nederland organiseert diaconaal werk op landelijk
niveau.

Hierbij hoort het opzetten en begeleiden van de diverse
projecten van Kerk-in-Actie in het land.

Om dit werk te kunnen uitvoeren wordt voor dit werk
jaarlijks door de synode voor elke kerkelijke gemeenten
een geldbijdrage (quotum) vastgesteld.

College van Diakenen van de Protestantse Gemeente
Ede

Dit is het laatste nummer van het Kerkblad.

Verderop kunt u lezen hoe u in de toekomst
wordt geinformeerd over wat er gaande is
binnen de PGE.

De Algemene Kerkenraad wil alle mensen
bedanken die zich ingezet hebben voor het
Kerkblad.

Met name noemen we hier graag Sjaak van

Schaik, die de laatste jaren de eindredactie heeft
gedaan.
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. Inmiddels hebben zij hun benoeming ontvangen en
Va.'n'U.lt de keTkenraad alle gemeenteleden hebben dit omarmd. Op 3

september zal de nieuwe kerkenraad digitaal op zowel
Op 22 juni zijn tijdens de vergadering van de Algemene de vierplek Noord als de vierplek Zuid worden

Kerkenraad oa de volgende punten besproken. voorgesteld. Kerkenraadsleden die voor het eerst
toetreden als ambtsdragers zullen een week later door
Het voorstel voor de nieuwe bemensing van de ds. Agneés Gilles worden bevestigd.

(afgevaardigde) Kerkenraad is aangenomen. Het betreft:  Op 30 augustus vindt er een bijeenkomst plaats met
alle huidige Algemene Kerkenraadsleden en de nieuwe
1. Frits Dimmendaal (voorzitter, vanaf december 2023)  in het kader van overdracht. Verder zijn we zijn blij dat

Peter van Veen (vrz, tot 1 december 2023) een grote groep mensen ook doorgaat als ouderling,
2. Mariélle Tempelman (scriba) diaken of Kerkrentmeester en plaats hebben in de
3. Ds. Agnes Gilles (predikant / ONE team) kerkenraad (zie schema).
4. Roel Kremers (vrz College van Kerkrentmeesters)
5 . ceeree . (Kerkrentmeester) Veel dank aan allen die hier aan hebben bijgedragen,
6. Leo Besemer (diaken) we zijn dankbaar dat mensen zich beschikbaar hebben
7. Anja vd Veen (diaken) gesteld voor de (afgevaardigde) kerkenraad en wensen
8. Elly Willems (ONE-team) hen Gods zegen en kracht toe. In de verschillende
9. Petra Harkema (InspiRaad) afscheidsdiensten zal dank worden uitgesproken aan
10. Klaas Kopinga (Eredienstraad) alle ambtsdragers en vrijwilligers (de scheidende en
11. Albert Brink (Cantor / Eredienstraad) degene die doorgaan) voor wat zij in de afgelopen
12. Ellen de Jong (2e scriba / notulist) (vele) jaren voor de PGE hebben gedaan.

Kerkenraad (Krd)

Communicatie Eredienstraad (Noord & Zuid)

InspiRaad (jeugd)

[ Commissie: huisvesting ]

Vanuit het College van Kerkrentmeesters

Met de classis en met het CCBB is meerdere malen contact geweest. Wij hopen dat in september het beroe-
pingswerk voor een predikant voor de vierplek Zuid kan worden opgestart. Het zal ervan afhangen of we het grote
gat van de dit jaar achterblijvende opbrengst van de actie kerkbalans kunnen dichten. Dan wel door gemeente-
leden die nog niet hebben bijgedragen te bewegen dat alsnog te doen of door een ‘potje’ te maken waarmee we
het benodigde bedrag voor een predikant (voor de komende tien jaar) veiligstellen. Dit bedrag zal dan moeten
komen uit de verkoop van gebouwen en/of explotatieopbrengsten. De bijdrage van alle gemeenteleden is dus van
essentieel belang, omdat we anders niet van start kunnen met het beroepingswerk.

Derde mail over actie kerkbalans

Woensdag 21 juni 2023 is de voorlopig laatste mail voor de actie kerkbalans verstuurd. De mail is per ongeluk ook
verstuurd naar alle mensen die zijn aangesloten bij de Emmaus, hiervoor onze excuses. Emmausleden zullen voor
hun bijdrage vanuit de Emmaus benaderd worden. Wij hebben alleen de leden benaderd die -voor zover nu
geregistreerd- nog geen toezegging of gift hebben gedaan voor het jaar 2023. Hierbij gaat het om de leden met
een bij ons bekend mailadres voor de actie Kerkbalans. Het is mogelijk dat u deze mail onterecht heeft ontvangen.
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Het woord hoop heeft in de Bijbel een bijzondere
betekenis. Het gaat over verlangen, verwachting en
vertrouwen.

Anders dan in het dagelijks spraakgebruik waarbij hoop
nogal eens wordt gebruikt bij twijfel, bijvoorbeeld in de
zin: Tk hoop maar dat het goed komt.

Het woord hoop heeft voor mij grote betekenis en ik
denk voor veel anderen in de kerk.

Vooral de laatste tijd, op weg naar 1 september 2023,
ging het regelmatig door mij hoofd.

Vanaf die datum maken we een nieuw begin met de
PGE. We nemen daarmee een goede stap, maar tegelijk
gaat die gepaard met verdriet.

We nemen afscheid van de vertrouwde wijken met hun
eigen wijkkerkenraden, we stoppen met sommige
activiteiten die ons dierbaar zijn en in een aantal
kerkgebouwen zal het stil zijn op zondagmorgen.

Dat doet pijn, naast de vreugde die er is over al het
nieuws waarmee we beginnen.

'Ik hoop maar dat het goed komt’, zei laatst iemand. En
hij voegde eraan toe: 'Er is nog een hoop te doen.’
Vervolgens hadden we een mooi gesprek over Bijbelse
hoop.

Wij concludeerden dat we vertrouwen hebben in de
toekomst van de PGE omdat God Zijn kerk niet loslaat.

Omdat we geloven dat God met ons gaat, zoals zo
mooi is verwoord in lied 416, dat u verderop kunt lezen.
Er staat: 'Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen.’

Dat maakt dat ik de nieuwe PGE met vertrouwen

tegemoet zie.

Peter van Veen,
voorzitter AK

Mededelingen vanuit
de PGE-Stuurgroep

Eind juni is de stuurgroep weer bij elkaar geweest. We
constateerden dat we goede vorderingen maken
richting 1 september.

Natuurlijk zijn er ook nog ‘open eindjes’ maar die staan
een goede start niet in de weg.

De PGE brede bijeenkomst van 16 mei in ‘Ons Huis' is in
de gemeente goed ontvangen.

Er is een haalbare activiteiten planning gemaakt tot 1
september. De verschillende raden hebben op korte
termijn een eerste overleg of zijn al bij elkaar geweest.

Bij het ONE team en bij de eredienstraad Zuid zijn nog
wel een aantal vacatures. In mindere mate geldt dit ook
voor de andere raden en bijvoorbeeld bij de
kindernevendienst en het beam-team.

Als u samen met de vele anderen, op welke plek dan
ook, de schouders wil zetten onder de nieuwe PGE laat
u dat dan vooral weten!!

Per 1 september zijn er geen wijken meer maar is er
één PGE met twee vierplekken, Noord en Zuid.

Dat betekent ook dat er per die datum geen wijkbrieven
meer zijn maar één PGE weekbrief met daarin, naast
algemene informatie, gegevens over de vierplek Noord
en de vierplek Zuid.

Het betekent ook dat de wijkkassen komen te vervallen.
Voor de daarin aanwezige middelen per 1 september
zal in overleg met betrokkenen een passende
bestemming worden gezocht.

In augustus verschijnt ook het laatste kerkblad.

Aan een nieuwe website voor de PGE wordt hard
gewerkt en dat geldt ook voor de PGE-app.

Op 1 september zullen beiden processen zeker niet
helemaal zijn afgerond maar wel met enthousiasme
worden voortgezet.

De plaatselijke regeling wordt aangepast aan de nieuwe

situatie per 1 september.

Zoals u leest: veel is gedaan, aan veel wordt hard
gewerkt. We gaan moedig voorwaarts!
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Van de interim-
predikant
(persoonlijk) ....

..nu 1 september dichtbij komt wordt de pijn en het
verdriet steeds meer tastbaar dat we afscheid moeten
nemen van de vierplekken Harskamp, Noord en Tabor.

Voor gemeenteleden die daar soms tientallen jaren
gekerkt hebben, gemeenschap hebben ervaren,
gebeden hebben, de lofzang gaande hebben
gehouden, de bijbel hebben gelezen en daarover uitleg
en toepassing hebben gehoord, de zegen ontvangen
hebben, komt de rouw dichtbij.

In het bijzonder denk ik ook aan alle vrijwilligers,
inclusief die van de Open Hof en de Beatrix, die
afscheid moeten nemen van activiteiten die ze soms
sinds mensenheugenis hebben gedaan.

Laten we dat met elkaar niet vergeten en daar ook
persoonlijk, €één op één naar elkaar toe, uiting aan
geven door de dank uit te spreken, een schouderklop,
een bemoedigend gebaar.

En in gedachten houden dat waar onze wegen hier op
aarde ook heen leiden, God met ons mee gaat.

Ds. Cees Hendriks

Lied 416:

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
In zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

A
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Dit bijzondere lied is geschreven door de Amerikaanse
predikant Jeremiah Eames Rankin (1828-1904) als een
christengroet, een good-bye, dat etymologisch
teruggaat op God be with you.

In de oorspronkelijke versie zie we onder de titel ook
de verwijzing naar Romeinen 16,20: 'De genade van
onze Heer Jezus zij met u.’

In 1906 kreeg het een het een nieuwe melodie (plus
harmonisatie) van Ralph Vaughan Williams (1872-1858).
Het is deze melodie die ook in het Liedboek staat.

De melodie van Vaughan Williams is even eenvoudiqg als
doeltreffend. Beginnend op de terts daalt de melodie na
een tertssprong in de eerste regel vanaf de sext weer
keurig stapsgewijs naar de tonica, waardoor de eerste
regel ook heel goed als slotregel kan fungeren.

Dat doet hij in feite ook, want de eerste en de laatste
regel van de melodie zijn aan elkaar gelijk en
eenstemmig gezongen gedacht — zie de begeleiding
van Vaughan Williams zelf, met mooie lange dragende
accoorden.

In de tweede regel wordt doeltreffend gemoduleerd
naar de dominant en klimt de melodie stapsgewijs naar
de hoge d” om in de derde regel weer stapsgewijs te
dalen en terug te keren naar de tonica, met

een dominant septiemaccoord op de laatste noot.
Hierdoor moet de melodie wel door op de terts, en
herhaalt de beginregel zich, wederom eenstemmig
gezongen.

(tekst uit Liedboek Compendium)

Geen van de eerste 4 bewerkingen in het Nederlands
waren populair. Dit veranderde snel toen Gert Landman
een nieuwe vertaling in 1999 schreef.

Landman voegde voor het ‘God be with you' (Hij zal
met je zijn) de onder andere uit de Keltische traditie
afkomstige reisgroet ‘Ga met God' toe, terwijl het 'till
we meet again’ terechtkwam in de laatste strofe.
Landman: ‘Daarmee werd het lied een reiszegen, een
huwelijkszegen, een stervenszegen, of zoals het nu in
het Liedboek is ingedeeld, een slotlied. Allerlei gebruik
is denkbaar’.




Ik heb gezocht,

gevonden en verloren ...

en weer opnieuw gezocht,
totdat ik het weer vond.
Een mens wordt zoveel
meer dan eens geboren
en voor wie zoekt, is op

’n dag de cirkel rond

C

Vanuit het ONE-team

Het ONE-team is hard aan het werk om in september
van start te kunnen gaan met de nieuwe wijkindeling in
twee pastorale teams en buurtkringen met
contactpersonen.

De twee pastorale teams worden gevormd aan de hand
van de keuze die u zelf gemaakt hebt voor Vierplek
Noord of Vierplek Zuid. Heeft u dat nog niet gedaan,
doe dat dan zo snel mogelijk door middel van een mail
aan kb@pgede.nl

De twee pastorale teams worden gevormd rond een
dominee, die de nodige pastorale zorg kan geven in
samenwerking met de bezoekouderlingen.

Maar omzien naar elkaar (ONE) is natuurlijk niet alleen
de taak van dominee en ouderlingen. In de gemeente
van Christus worden wij er allemaal toe opgeroepen.
Aan dat omzien naar elkaar willen wij inhoud geven in
de buurtkringen.

Ongeveer 50 adressen die bij elkaar in de buurt wonen
gaan met elkaar een buurtkring vormen. Voor deze
buurtkringen gaan wij de zomerperiode mensen
benaderen die in de buurtkring wonen met de vraag of
zij contactpersoon van deze buurtkring willen zijn.

Wij hopen natuurlijk dat iedereen serieus wil nadenken
over deze vraag. En dat alle leden de buurtkring zullen
omarmen. Want het is een belangrijke pijler waarop we
de PGE willen opbouwen!

Aanmelden Bespreek
het Samen

Vanaf woensdag 28 juni is het nieuwe Bespreek het
Samen seizoen 2023-2024 online gegaan. Een prachtig,
veelzijdig en ruim aanbod van 80 diverse evenemen-
ten. U kunt zich met anderen verdiepen in vragen rond
bijbel en geloof, kunst, cultuur en samenleving. Het
programma wordt u aangeboden door samenwer-
kende kerken in Ede. ledereen is welkom, ongeacht
kerkelijke afkomst of gezindte. In het vorige kerkblad
stond een overzicht. Kijk voor meer informatie en om u
aan te melden op de website:
www.bespreekhetsamen-ede.nl

Velen hebben zich al aangemeld. Heeft u zich nog niet
aangemeld, we willen u deze keer vragen om u voor 7

september digitaal aan te melden.

Team Bespreek het Samen
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Ambulant dominee
Ds. E. van Dalen / e.vandalen@protestantsekerk.nl
Scriba - Janny Pastink 639 049 / scriba@beatrixkerk.nl

Een nieuwe PGE met
Vierplek Zuid en
Noord

Het gaat niet om een nieuwe naam, maar om een
nieuwe start die we als PGE samen willen maken.

Op 27 augustus is de laatste kerkdienst van de
wijkgemeente Beatrixkerk. We gaan in deze dienst alle
mensen bedanken die vaak gedurende vele jaren zich
hebben ingezet voor de kerk. Er zijn een beperkt aantal
mensen die stoppen met hun taak. Vaak omdat de
termijn is verstreken. Gelukkig zullen we vooral
vertrouwde mensen zien op vertrouwde plekken. Na
deze zondag zijn de kerken in Noord, Harskamp en
Tabor gesloten. Een pijnlijk moment voor veel leden
van de PGE.

Op zondag 3 september is er zowel in de Beatrixkerk
(Ds. Cees Hendriks) als in de Open Hof (Ds. Agnés Gillis)
een feestelijke dienst waar alle leden van de PGE
welkom zijn. We willen dat welkom onderstrepen door
met meerdere mensen als drempel-commissie
aanwezig te zijn. Naast iemand van de Beatrixkerk
willen we dit aanvullen met mensen uit de wijken die
dan gesloten zijn. Want we willen dat alle leden van de
PGE gezien en gehoord worden.

Vanaf 1 september heeft de PGE één kerkenraad en alle
taakgroepen zoals we die nu kennen heten dan

werkgroepen en zijn er zowel voor de Beatrixkerk als de

Open Hof. Een uitzondering daarop is de
EredienstRaad. Er komt een EredienstRaad Zuid
(Beatrixkerk) en een EredienstRaad Noord (Open Hof).
Ook deze twee EredienstRaden zullen regelmatig
samen vergaderen zodat ook zij als PGE samen blijven
optrekken.

Protestantse Gemeente Ede

EredienstRaad Zuid (Beatrixkerk)

De EredienstRaad werkt samen met de predikant en
andere betrokkenen aan de invulling van de
erediensten en codrdineert alle activiteiten die
daarvoor nodig zijn. De EredienstRaad zal bestaan uit
een kleine groep mensen. We denken aan de
(toekomstige) predikant, een kerkmusicus aangevuld
met een paar betrokken gemeenteleden. We denken
ook aan mensen die vanaf september mee doen in
Vierplek Zuid (Beatrixkerk) en daar niet hun roots’
hebben. Daarmee hopen we dat ook mensen vanuit
Harskamp, Noord en Tabor herkenbaarheid zullen
ervaren in hun nieuwe’ kerk.

Een 2e predikant

Het is goed om te merken dat iedereen in de PGE ervan
doordrongen is dat bij deze nieuwe start ook de
Vierplek Zuid (Beatrixkerk) een predikant nodig heeft.
De enige reden dat er nog geen beroepingscommissie
aan het werk is komt door een tekort aan structurele
financiéle inkomsten. Daardoor krijgen we van de PKN
geen toestemming. Een lichtpuntje is dat er in de PGE
hard gewerkt wordt aan meer VVB inkomsten en er lijkt
een mogelijkheid om in september toch met het
beroepingswerk te mogen starten.




Hartelijk naar nieuwe mensen

De afgelopen zondagen kwamen er al verschillende
mensen uit de andere wijken kennismaken in de
Beatrixkerk. Je weet niet of het eenmalig is. Wat we wel
weten is dat voor veel PGE leden geld dat hun kerk
gesloten wordt en dat ze een nieuwe kerk zoeken.
Daarom lijkt het goed om elkaar de komende weken en
maanden aan te moedigen om buiten onze vertrouwde
kring te kijken. We kunnen in de dienst naast mensen
gaan zitten die we niet kennen en ons voorstellen. Na
de dienst kunnen we mensen opzoeken die we niet
kennen om kennis te maken en ze uit te nodigen om
mee te doen of voor koffie of thee bij je thuis.

Wjij houden de vertrouwde plek. Voor leden van
Harskamp, Noord en Tabor geldt dat dat zij hun
vertrouwde plek en hun vertrouwde kerkdienst
kwijtraken. Wat wij hebben te doen is luisteren naar
hun ervaringen en behoeften om daarmee een nieuwe
invulling te geven aan de Vierplek Zuid!

Met een groet van verbondenheid,

Klaas Kopinga
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Op de zondag 6 augustus vindt de gezamenlijke PGE-
dienst in de Open Hof plaats; voorganger is dan ds
Agnes Gilles.

Op zondag 13 augustus vindt de gezamenlijke PGE-
dienst plaats in de Beatrixkerk; ds. Atzo Nicolai uit
Barneveld gaat dan voor.

Zondag 20 augustus is er een oecumenische
heideweekviering in het Openluchttheater; theater
open vanaf om 10.30 uur, de dienst begint om 11.00
uur.

Zondag 27 augustus is de laatste dienst van onze
wijkgemeente Beatrixkerk; ons aller Heidi Koster zal de
dienst leiden en we nemen afscheid van ambtsdragers
en andere werkers.

Looft God, die zegent al wat leeft

Loof God, die zegent al wat leeft,
der hem len Heer is Hij,

die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.

Loof God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.

Hij is de hartslag van ons werk,

Hij houdt het welbewaard.

Loof God, zijn vinger wijst ons aan,
een toren in de tijd,

dat het ten hemel toe moet gaan,
en gaat in eeuwigheid.

Loof God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.

In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof.

Loof God, die ons aan tafel vraagt,
loof bruid, uw Bruidegom.

Ik loof U die mijn leven draagt,

o lieve God, ik kom.

(liedboek 273)

editie augustus 2023



Voorganger/pastor - Ds. Jan-Peter Prenger
Korenlaan 60, 6721 CV Bennekom
telefoon: 06 1384 8477 of 0318-306943
e-mail: jpcprenger@emmaus-ede.nl

Voor contact met Katholiek Ede:
Secretariaat PZTB locatie Ede (St. Antonius)
Bereikbaar op ma-vrij 09:30 — 11:30
Telefoonnummer: 0318 610692

e-mail: ede@pztb.nl

Nu ik dit stukje schrijf kan ik mijn vakantie ruiken en
dacht ineens terug aan een bezoek tijdens een eerdere
vakantie aan Aken. Het bleek aan alle kanten een
bijzondere dag. Na een bezoekje aan een prachtige
tentoonstelling over Karel de Grote kwamen we terecht
in de Dom, waar niet veel later een oecumenische
middagdienst in de Nikolauskapel zou plaatsvinden.

De dienst bestond vooral uit een overdenking over
vakantie. Over hoe je vakantie kunt vieren, en wat je
allemaal wel niet kunt doen of laten, en de spreker
hoopte dat als alles weer zijn gewone dagelijkse
gangetje ging, of als we de stress weer voelden
opkomen, we toch nog konden nagenieten van het
mooie weer, de verkoelende regenbuitjes of de lekkere
wijn. Afgewisseld met prachtige muziek, gezongen en
gespeeld op gitaar, eindigde de pastor met een gedicht
die, zo zel hij, ons misschien wel bekend voor zou
kunnen komen. Het was in het Duits, niet een taal die ik
vloeiend spreek, maar er begon halverwege toch
ineens een lampje te branden.

Thuisgekomen zocht ik het na en vond het terug in de
Desiderata, een gedicht uit 1927, geschreven door Max
Ehrmann. De tekst die mij raakte was: 'Wees kalm
temidden van het lawaai en de haast en bedenk, welke
vrede er in stilte kan heersen.’ En even verder: * Leef in
vrede met God, welk beeld je ook van Hem hebt. En
wat je werk en streven ook moge zijn, bewaar in de
luidruchtige maalstroom van het leven de vrede met je
ziel. Ik hoop dat zoiets ons ten deel mag vallen, of we
nu vakantie hebben of niet!

Ds. Jan-Peter Prenger

{; Protestantse Gemeente Ede

Bij de vieringen in
Augustus

Op zondag 6 en 13 augustus is er geen voorganger in
de dienst. Beide diensten worden daarom ingevuld als
zogenaamde zangdiensten, waarbij Tanja achter de
vleugel plaats neemt.

Het motto bij beide diensten is: Zingen is tweemaal
bidden (toegeschreven aan Augustinus), want als er iets
een duidelijke meerwaarde heeft bij de diensten in
Emmaus, dan is het wel het samen zingen.

Voor 6 augustus wordt de dienst samengesteld door
Tanja en worden liederen afgewisseld met gebeden en
gedichten.

Voor 13 augustus kunnen verzoeknummers
aangevraagd worden. Dit kun jullie doen tot en met 6
augustus bij Tanja: tmtaale@xs4all.nl.

In beide diensten is er een lector en het CoRa-lid van
dienst aanwezig, die de dienst in goede banen zal
leiden. En natuurlijk is er na afloop de mogelijkheid om
samen koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.

Zondag 20 augustus is de oecumenische
Heideweekviering, en als oecumenische gemeenschap
gaan we natuurlijk niet onze eigen viering organiseren
maar nodigen we iedereen uit om naar het
openluchttheater te komen.

Deze viering begint om 11.00 uur. Een kussentje
meenemen is handig, want de betonnen banken zijn
hard.

Zondag 27 augustus verwelkomen we Hans Lukassen.
Mocht je hem nog niet kennen: hij is één van de
founding fathers van Emmaus vanuit de parochie. Van
harte welkom!
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Pastoraat - wordt verzorgd door Ds. J.P. Prenger
Scriba - Dhr. Jan van de Hoef

Apeldoornseweg 73, 6731 SB Otterlo

tel.nr. 06-10320509
scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl

Wijk

Mevrouw Marie Timmerman verblijft nog in Elias in
Bennekom. Wij wensen haar veel sterkte en bidden
haar Gods onmisbare nabijheid toe zoals we dit ook
doen voor haar man Henk en de (klein)kinderen.

In de maand augustus mogen de volgende leden van
onze wijk hun 80+ verjaardag vieren,

mw. JW. van de Beek-Buurman op 10 augustus en dhr.
J. van Bostelen op 30 augustus.

Wij wensen jullie een fijne dag toe en Gods zegen voor
het nieuwe levensjaar.

We zijn altijd gewend geweest dat iemand van de kerk
rond onze verjaardag aan de deur komt met een
felicitatiekaart en de bekende collectebus, per 1

september stopt dit, ik heb begrepen dat dit in de Edese
wijken al langer niet meer werd gedaan.

Dagje uit !!

12 augustus hopen we met z'n allen een gezellige dag
te hebben. We gaan er op uit en degene die zich op
hebben gegeven worden om 10 uur verwacht bij de
kerk.

Als je ook nog mee wilt dan kan dat. Graag doorgeven
aan Janny of Elly.

Laatste ...

Dit is de laatste keer dat ik iets namens wijk Harskamp
op papier probeer te zetten voor het kerkblad, het
augustusnummer zal namelijk de laatste editie zijn van
het huidige kerkblad.

Zo komen we ook steeds dichter bij de laatste dienst
die op 27 augustus a.s. zal worden gehouden,

ik wil u hierover, namens de kerkenraad, graag iets
meer vertellen.

Op zaterdag 26 augustus zal de kerk van 14.30 uur tot
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16.30 uur opengesteld worden zodat iedereen die dat
graag wil nog een keer op haar/zijn gemak kan
rondlopen en de gedachten en herinneringen de vrije
loop kan laten, of herinneringen kan ophalen met
andere aanwezigen. Natuurlijk zal er gezorgd worden
voor een kopje koffie of thee, er zullen geen officiéle
handelingen zijn.

Zondag 27 augustus zal de laatste dienst worden
gehouden, in deze dienst zal dominee Tineke voorgaan
en de muzikale begeleiding zal verzorgd worden door
meerdere van de ons bekende muzikanten. Voor deze
dienst worden geen uitnodigingen verstuurd, via deze
weg wordt u van harte uitgenodigd om bij deze dienst
aanwezig te zijn. In deze dienst zal ook de gehele
kerkenraad worden ontheven uit het ambt, omdat Ab
daarbij niet aanwezig kan zijn zal hij afscheid nemen in
de dienst van 13 augustus a.s. Na afloop van de dienst
gaan we huiswaarts, er zal dan geen koffie zijn.

Op 9 april 1959 werd de eerste dienst in de ons zo
vertrouwde kerk gehouden, na ruim 64 jaar komt er nu
een einde aan een periode waarin we hoogte- maar
ook dieptepunten hebben meegemaakt, wat er ook
gebeurde, de kerkelijke gemeenschap was een vaste
basis van waaruit veel steun en meeleven werd
ontvangen.

We mogen echter weten dat gemeentezijn niet aan
een gebouw is gebonden, waar en met wie we ook
samenkomen in Gods naam en rondom Zijn woord,
daar zal Hij in ons midden zijn.

De kerkenraad wenst u veel wijsheid, sterkte en Gods
zegen toe bij uw zoektocht naar een nieuwe kerkelijke
thuisbasis. Op 3 september zijn we van harte
uitgenodigd voor de welkomstdienst in de Beatrixkerk
of in de Open Hof.

Met een warme groet en a Dieu,
Jan van de Hoef

editie augustus 2023



Ambulant PGE-predikant Ds. Egbert van Dalen | e-mail: e.vandalen@protestantsekerk.nl

Scriba Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede | tel. 0318-618205 | tijmenapeldoorn@yahoo.com
Meldpunt Voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte thuis, geboorte, overlijden of andere bijzonderheden:
Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede | tel. 0318 - 61 71 64

Impressies - dienst 2 juli in de Noorderkerk

faatste dienst in de Noorderkerk georganiseerd door de wijkkerkenraad Noord met als thema (wee-)Jmoed!

Een afscheidsdienst van de Noorderkerk met als voorganger ds. Caraline Qosterveen, Verdriet en vreugde in één zin, verdriet om het afscheid, vreugde om het
weerzien met Caroline, En dat laatste bleek al snel uit de rij die ontstond bij het betreden van de hal van de kerk, Het leek alsof al de gemeenteleden Caroline
wilden toeroepen: "Welkom, wellkom, thuis!” Maar wie goed toekeek zag het omgekeerde gebeuren, Caroline die als welkom-engel de Noorderlingen

verwelkomde: “Goed dat je erbij bent deze dag". En ik realiseerde mij hoe wijs het besluit was geweest om Caroline te vragen als voorganger voor deze dienst.

Deze dienst kon natuurlijk niet zonder de medewerking van de Heren van Noord, Hoe krachtig klonken ook deze keer hun stemmen in de kerk, om kippenvel
van te krijgen. Met daarnaast de aangrijpende tekst van vooral strofe 4:

Al waren wij hier lange tijd bifeen

en hoopten wij ook bij efkaar te blijven.

Nu breekt voar ons het uur van scheiden aan, NE"ORD ERKERK
dat wij uiteen gaan bleek niet te vermijden, 3 i,
maar met de geest van God die ons behoedt i
houden wij moed.

i

Troostrijke woorden waren er te horen tijdens het Moment van
Bezinning.

En dan opeens dan is ‘ie er die dag. De dag waarop je afscheid nemen
moet. Afscheid nemen is jets wat je leren moet, het overkomt ons alle-
maal. Maar hoe dee je dat, want opeens s ‘ie er die dog. We feven er
al een hele tijd naartoe dat het allemaal anders zol gaan, dat wegen
gaan scheiden en vandaag staan we daarbij stil.

MNu is er de weemoed van het verliezen van mensen die je elke week
zag. Het is als met een koor, een sportvereniging, daar bouw je ban-
den op, daar ontstoat iets moois. En ineens zal dat er niet meer zZijn.
Jezus zegt als er mensen worden weggestuurd dot rust dan belangrijk
is. Het mooie van wat Jezus hier uitspreekt, vind ik, is dat hij zegt
gaan jullie vast maar naar een rustige plek, dan stuur Ik de mensen
wel weg. Er staat wegsturen, moar in de Naardense vertaling lees
je: loslaten. Dat je elkoar mag loslaten. De impact is natuurlijk wel
heftig, maar wel loslaten in de vrede van Christus, want het is de Heer
zelf die zegt: Waar je ook gaat, lk go met je mee! Zonder u was het
nooit gelukt om hier z0'n mooie gemeente van te maken, een gemeen-
te waarin we zoveel hebben beleefd. Ga moedig verder in Jezus naam.

Als de middag ten einde loopt heb ik behoefte aan een moment voor mijzelf. Ik loop naar de kerkzaal, geen kerkganger te bekennen, zoals ik al had gehoopt en
ik sluit de deur achter mij. Ik neem de trapjes naar het podium en sta weer voor even achter de liturgie-tafel, Hoe vaak is dit niet mijn plek geweest. Vele
zondagmorgens heb ik hier de gemeente welkom geheten, de organist en de predikant begroet, om vervolgens de tafelkaarsen aan te steken met licht van de
Paaskaars. Ik kijk de kerkzaal in met al die lege stoelen, maar als ik even mijn ogen sluit, dan zie ik al die gezichten van gemeenteleden voor mij. Vaste plekken
waren er niet, maar toch had een ieder zo zijn/haar voorkeur. Zal ik sammigen van hen dan nu nooit meer zien, ik kan het me nauwelijks voarstellen, Uit het
00g kan toch nooit betekenen uit het hart?

Ik stap op mijn fiets en rijd het kerkplein af en dan gebeurt waar ik de hele dag al voor gevreesd en tegen gevochten heb: het besef dat dit voor mij dus de
allerlaatste dienst in de Noorderkerk was en dan avervalt mij toch een gevoel van weemoed, Terwijl ik langs het kerkgebouw fiets realiseer ik mij dat ik thuis
nog heel wat inspanning zal moeten verrichten om de haakjes van het thema op de juiste plaats te krijgen: (wee-)moed!

Wim den Ouden
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Predikant:

Ds. Agnes Gilles, Schoolstraat 49, 6721 CR BENNEKOM
Email: ds.gilles@openhof-ede.nl, tel. 06-41866969 (b.g.g.
kunt u contact opnemen met de scriba)

Scriba:

Betty Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM EDE

Email: scriba@openhof-ede.nl, tel. 591029/06-15686248
Wijkkas De Open Hof:

Giften kunnen worden overgemaakt naar PGE; tn.v.
wijkkas De Open Hof NL62 RABO 0162 3002 12

In gesprek met
Hannie

Het is in juli 51 jaar geleden dat Hannie van Zalinge met
haar gezin in Veldhuizen kwam wonen. De
gereformeerden hielden tot kort daarvoor nog diensten
in de Mauritsschool aan de Schonenburg, de
Taborgemeente had de Taborkerk, en de Open Hof was
net in gebruik genomen. Hannie besloot hier te gaan
kerken. Tabor en gereformeerden hadden in die tijd
nog aparte diensten in Omega en Alfa, de bonders
maakten ook nog gebruik van het gebouw. Om negen
uur hadden de bonders dienst, om half elf de
gereformeerden.

Al gauw hielp Hannie mee in de KND, ging ze
kostersdienst vervullen; dat laatste betekende toen ook
nog dat je zorg droeg voor het collecteren. Hannie
weet nog, dat je in het begin in de Omegazaal met je
gezicht naar de deur zat. Nog later werd ze
jeugdouderling (ook voor Tabor-centrum), clubleidster,
lid van de liturgiecommissie, lid van de cantorij, en
zorgde ze wekelijks voor dat er bloemen in de kerk
waren.

Hervormd predikant Nijenhuis werd later opgevolgd
door Jan Oortgiessen. Er kwam een liturgiecommissie
waarin zowel Tabor als gereformeerd
vertegenwoordigd was, en onder de hoede van Bert
van Wingerden was er een bibliotheek met o.a.
gedichtenbundels en gebedenboekjes. 's Zomers waren
er gezamenlijke diensten, onder Jan Oortgiessen waren
er af en toe 's middags themadiensten. Arie Brouwer
was jarenlang beheerder van de Open Hof en op
zondag ook koster.

Bij de gereformeerden komen nog de namen op van de
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predikanten Dercksen en Korteweg. Hannie laat een
boekje zien dat uitkwam bij het afscheid van Dercksen.
De cantorij is opgericht binnen de Tabor-gemeente,
maar al gauw gingen er ook gereformeerden
meezingen. Na een aantal jaren kwam de federatie van
Tabor en gereformeerden, en nog niet lang geleden de
PGE. In al deze jaren zag Hannie de gemeenschapszin
groeien. Ze vindt het jammer dat je mensen verliest bij
momenten van samengaan. De kerk wordt niet alleen
bezocht om ‘gesticht’ te worden, maar ook om het
gemeente zijn. Hannie heeft niet echt het gevoel dat
het straks gaat stoppen; waar ze vroeger iedereen
kende ziet ze nu regelmatig tamelijk onbekende
gezichten, maar die mogen er allemaal bij. Vroeger was
Veldhuizen een kinderrijke wijk, nu veelal vergrijsd.
Corona heeft veel gedaan met de kerkgang, maar
Kerkdienstgemist ook, waardoor de contacten minder
of moeizamer zijn geworden.

Wat Hannie niet kwijt wil: het gemeentegevoel, na de
dienst de contacten bij het koffiedrinken. De Open Hof
heeft voor haar altijd betekend: een warm bad, een
prachtige gemeente met prachtige mensen. En: de
relaxte sfeer, die mag echt blijven.

editie augustus 2023



Predikant - vacant, Ds Yolanda Vaorhaar, consulent

Scriba - Elly Hoogteijling, Kazernalaan 17, 6711 AJ Ede | Email: scriba@taborkerk.nl
Cotrdinatie ouderenbezoskwerk - mevr. Ria Buitenhuis, tel nr 610679

Autodienst - E. Velthuijs 1el. 06 21 57 38 | Wilkredacteur - Ant van Donselaar

Wijkkas Protestantse Wijkgemeenta Tabor - NL22RABO03 12464789

Taborjubileum: aan vroliik ingetogen feast

In de dienst van 2 jull 2023 werd het Woord gehoord en de Maaltijd geviard - in ean volle kerk! Er werd ook nog iets anders gavierd: het 75-jarig bastaan van
Tabor. Vreclijk maar ingetogen, in hat besal dal er veal I om te vieran, am dankbaar voor te zijn. En jammar genoeg heel wat minder om vreugdevol naar uit
te kijkan.

Wi| ieten ons al zingend troosten (lied 280: 7)
Dit husis siijt met ons agn de Hid,

maar biifven zal de kracht

die-wig hier schuilen verder leidt

fof ailes is volbracht

Er zijn nog mensen in Tabor dig zich het prille begin herinneran, die nog weten van 'de eerste keer' - de eerste dienst dberhaupt, de eerste dienst in het puike
karkgebouw dat al heal snal gebouwd kon wordan, A.b. in een tjd waarin nog schaarste was aan heal veel, aan geld bovenal.

'Op 23 Juli 1948 kwamen 33 leden van de Hervormde gemeeante bij elkaar, Z8 hadden gehoord dat de basprekingen van de leden van 'Kerkelijk Leven' met
de kerkenraad geen resultaal haddan opgeteverd, Vooral het steeds groter wordende aantal van-de-kerk-vervreamden konden niet langer aan hun lot worden
owvergelaten. Ook was men bang dat de kinderen massaal zouden athaken [die pastorale gedrevenhaid-van-toen ontroen, alleen al omdat die nu, bij da
aphetting van anze wilkgemeente an hat varlies van ons gebouw, zo node gamist wordt. De 33 basioten daarom een andare weq in le slaan, Een niauwe
vereniging werd opgericht: de ‘Nederlandse Hervormdea Vereniging voor Evangelisatie’. De statuten van deze vereniging leken sprekend op die van Kerkelijk
Laven, met dit verschil dat de serste taak van de nieuwe veraniging was 'net organiseren van Godsdienstoalaningan op zondagmaorgen”,

‘Al op 17 oktober 1948 kon de eerste kerkdignst wordan gehouden [In het destijds fameuze Buttenlust aan de Stationsweg]. De dienst ward bezocht door 240
mensan. Ma een paar weken waren dat ar al 350. In de lente van 1948 moest, wagans gabrek aan ruimie, overgegaan worden tot hat houden van twee
dignsten, ean om 2:00 en een tweeds om 10:30. Met ingang van 1 september 1948 zou de tweede dienst een avonddienst worden om 18:30.

'‘Op woansdagavond 26 augustus [1953) om 19:30 wordt de Taborkerk officies] in gebruik genemen. Ds. P. G, de Vey Mestdagh [sinds 1951 de eerste
‘wigen'. pradikant] lekdt da dienst. Hij preskte hi] over Matthels 17: 8. 'We lezen daar hoe Jezus op 2an hoge berg - de Thabor, zegl een heel oude
avarlevering - In gesprek was met Mozes en Eliz, Deze twea profaten uit het Oude Testament waren er niet meer bij toen Jezus van de berg aldaalde, Van
#jn discipelen staat dan gaschreven in vars 8: 'En hunne ogan opheffenda zagan zij niemand, dan Jezus allean” (Statenvertaling), Het thama van de preek
was 'De les van Thabor', Terugziend op deze 'wijdingsdienst’ schrijft ds. De Vey Mestdagh in Ons Kringblad: ‘Daarom heet onze mooie nieuwe kerk ook
Thabarkark, omdat de gemaente dia daar samenkomt niemand wil zien dan Jazus alleen’.

s
S ILIEEING)

Op 27 ak.-lgush.ls 2023, 70 jaar en een dag na de ingebrutkname van de kerk. howdt de Taborgemeente er haar vermoedelijk laatste dienst, 70 jaar en &én dag
na de eerste.

Wan die sarste dienst kon in het kerkblad een blij verstag worden geschreven, 70 jaar zal zo'n varslag er van 'de laatste keer’ nigt zijn, Nel als de gemasnta
vardwijnt dit hos dan ook memorabake gabeauren in de tijd - niet allesn wordl “haar plek niet meer gevandean’, zells van aan varmelding in de annafan zal oeen
sprake zijn: die annalen wordan niet geschravan, dit is het namelijk laatste Kerkblad. Triest! Maar neam da gelegenheid waar en grijp uw kans: 27 augustus
aanstaand, 10.00 in de Taborkerk: de laatste kear.

Op zaterdag 8 juli s ons gemeaantalid mevrouw Aikje Kruijt - van 't Land overeden, in de leeftijd van 98 jaar. Zij hoorde meat haar man Fiet, die vijf jaar
galaden is heengagaan tol de oudgediendan van Tabor: in het gesprak mel de kinderan kwamen hasl wal roemruchta namen van oprichters langs: Bachus,
Kuin en vele anderen. Op 12 jull hebben we bl haar man begraven, in Bennekom - na een samenkomst in Kerkheam. Er ward vocaal en instrumentaal
gemusicesrd, de verhalen uit haar leven warden aangrijpend verwoord door enkele van de kinderen, de Schrift werd gelezen: het getoof heeft haar nooit
verlaten, al had ze met de kerk soms ean wal moeizame ralatie, streng als ze was opgevoad. Moge haar gedachienis tot zegen zijn.

GHW

Verjaardagsfonds Tabo
Het verjaardagstonds is al ean lange reeks van jaren ean bekand lenomeen in de Taborgemeente. Taborleden konden ervan uitgaan, dat er op de veraardag
zou worden aangebeld door een vrijwilliger die een verfaardagskaart overhandigde en je het busje voorhield, waarin je een gift kon deponeran. Sinds de
corongjaren werd de kaart meestal in de brievenbus gedaan en de gemeenteleden konden dan een gift overmaken naar de Wijkkas. Heel wat vrijwilligers
hebben hier in de loop der jaren agn meegawerkt, sommigen deden dit zelfs een lange reeks van jaren, Hesl wat speciale kaarten zijn gamaakt, waarmas de
verschillends doelen van dit fonds werden aangegaven, Zo zijn er van de opbrengst stoelen aangeschaft, nieuwe passendar gordijnen voor de glas-in-
loodramen, een batere grasmaalmachine voor de lwinvijwilligers en nog veel meer. Semmigen noamen een verjaardagsfonds achternaald, maar er konden
nuttiga dingan maa wordan gefinancierd. Bovendien was hat ook een extra gelegenheld om kerkleden te ontmoatan an e spreken. Maar per 1 juli is nu ook
de Tabarkerk met het verjaardagsfonds gestopt, in goed overleg met de drie commissieledean, die nog actief waren, Rob, Finy en Janneke {en alle eerdara
vrijwilligers), hartelijk dank voor jullie jarenlange inzet voor dit verjaardagfonds en dus vaor onze Taborgameente!!
Het is jammer van de gesprekken bij de deur of aan de verjaardagsiatel en jammer van de exira gelden, maar hat 1s mool geweest!

Namens de Wilkkerkenraad, Eily Hoogteijing
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